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GIEO HẠT GIỐNG TỐT 

 
Bác Hồ không chỉ là người cha già của dân tộc mà còn là một 

người thầy vĩ đại, luôn biết cách truyền đạt những bài học sâu sắc thông 

qua những hình ảnh, câu chuyện giản dị, gần gũi với đời sống. Tấm lòng 

yêu thiên nhiên, gắn bó với đất đai của Bác cũng là một phần không thể 

thiếu trong con người Người. 

 

Vào một buổi chiều đẹp trời, Bác Hồ cùng một số đồng chí đi dạo 

trong vườn Phủ Chủ tịch. Khi đi ngang qua một khu đất trống, Bác dừng 

lại, nhìn ngắm mảnh đất rồi nói với đồng chí đi cùng: "Chú thấy không, 

mảnh đất này mà để trống thì thật lãng phí. Chúng ta nên gieo một ít hạt 

giống xuống đây". 

 

Bác vừa nói vừa cúi xuống, nhặt một vài hạt giống trong túi áo ra. 

Đó là những hạt bắp, hạt đỗ do Bác tự mình sưu tầm được. Bác nhẹ 

nhàng gieo từng hạt xuống đất, rồi dùng tay lấp đất lại. Đồng chí phục 

vụ thấy vậy, liền xin Bác để mình làm thay. Nhưng Bác mỉm cười xua 

tay: "Không sao đâu chú. Gieo hạt là một việc làm tốt. Mình gieo hạt 

giống tốt, sau này sẽ có cây tốt, quả tốt. Giống như việc chúng ta gieo 

những hạt giống cách mạng vào lòng dân, sau này sẽ gặt hái được những 

thành quả tốt đẹp cho đất nước". 

 

Bài học kinh nghiệm 

 

Hành động gieo hạt giống của Bác Hồ là một hình ảnh ẩn dụ đầy ý 

nghĩa. Bác dạy chúng ta về tầm quan trọng của việc vun trồng, ươm mầm 

những điều tốt đẹp ngay từ bây giờ, từ những việc nhỏ nhất, để mai sau 

gặt hái những thành quả to lớn. Bác cũng nhắc nhở về vai trò của người 

cán bộ, đảng viên trong việc "gieo hạt giống" lý tưởng cách mạng vào 

quần chúng nhân dân. Tấm lòng Bác luôn hướng về tương lai của đất 

nước, của dân tộc, và những bài học giản dị của Người mãi là kim chỉ 

nam cho mỗi bước đường ta đi, khiến lòng ta càng thêm kính trọng và 

biết ơn Người. 


