
1911
Ngày 5-6-1911, trên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, Nguyễn

Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải

phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
NHÓM SỬ 

Với một sự nhạy cảm đặc biệt, Nguyễn Tất Thành không đi sang nước Nhật, không tìm về châu Á mà Người sang nước

Pháp, đến tận nơi nước đang cai trị mình, đến tận châu Âu, nơi đang có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, về văn hóa,

về chính trị để tìm hiểu xem người ta làm như thế nào rồi trở về cứu giúp đồng bào. Bác ra đi, hành trang chỉ là lòng

yêu nước, thương dân sâu sắc, quyết tâm tìm con đường cứu nước, cứu dân.

Sau thời gian ở Pháp, Nguyễn Tất Thành tiếp tục cuộc hành trình đi qua nhiều châu lục khác. Suốt chặng đường bôn

ba, cuộc sống đầy gian khổ nhưng không làm Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước nồng

nàn với mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định. Người tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách

mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa.



BẾN NHÀ RỒNG
“NƠI IN DẤU CHÂN BÁC”

Địa chỉ Bến Nhà Rồng: số 01 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi đây hiện là Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh)



1919
NHÓM SỬ 

Ngày 18/6/1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến
Hội nghị hòa bình Versailles bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” (bản Yêu sách).
Đây là một sự kiện lịch sử gắn liền với sự xuất hiện lần đầu tiên tên gọi Nguyễn Ái Quốc, để
từ đây, tên tuổi, sự nghiệp vĩ đại của Người cống hiến cho dân tộc và nhân loại được tôn vinh
là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.
“Yêu sách của nhân dân An Nam” của Nguyễn Ái Quốc là bản tuyên bố chính trị đầu tiên
của nhân dân Việt Nam, mở đầu cho cuộc đấu tranh đòi quyền dân tộc cơ bản, quyền tự
quyết thiêng liêng của dân tộc.





1930
NHÓM SỬ 

Từ ngày 3 đến 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long
(Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất
trí thành lập đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chánh
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng.
Ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một
mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt
cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Sự ra đời của Đảng
Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp
công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.





1945
NHÓM SỬ 

Ngay sau khi Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba

Đình, HàNội, Chủ tịch Hồ ChíMinh thay mặt Chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên

bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, khai sinh nước Việt NamDân chủ Cộng hòa (nay

là Cộng hòaXã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới-Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ

nghĩa xã hội.

Bản Tuyên ngôn cũng cho thấy Chủ tịch Hồ ChíMinh là người có tầm nhìn xa về sự phát triển của lịch sử, có những dự

báo thiên tài về tương lai của cách mạng cũng như quá trình hội nhập sâu rộng của cách mạng Việt Nam vào phong trào

cách mạng thế giới. Đối với mỗi người dân Việt Nam, Bản Tuyên ngôn độc lập vẫn sống mãi, không chỉ bởi giá trị lịch

sử, pháp lí mà còn bởi giá trị nhân văn về quyền con người và quyền dân tộc.





1954
NHÓM SỬ Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước hết là thắng lợi của

đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ ChíMinh. Sau chiến

thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. Quân Pháp rút về nước, miền Bắc nước ta được

hoàn toàn giải phóng. Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, sau 2 năm sẽ tổ chức Tổng tuyển cử thống nhất nước Việt Nam.

Nhưng đế quốc Mỹ với ý đồ xâm lược Việt Nam từ lâu, đã lợi dụng cơ hội, gạt Pháp ra, nhảy vào tổ chức, chỉ huy

ngụy quyền, ngụy quân tay sai, viện trợ kinh tế quân sự, biến miềnNam thành thuộc địa kiểu mới, chia cắt lâu dài nước

ta. Cả dân tộc ta lại bước vào cuộc chiến đấu chống xâm lược mới. Trước bối cảnh đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ

ChíMinh tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền

Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miềnNam, thực hiện giải phóng miềnNam, thống nhất đất nước.



“Điện Biên Phủ là cột mốc bằng vàng

trong lịch sử dân tộc, đánh dấu nơi chủ

nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan

rã, khởi đầu quá trình phi thực dân

hóa trên phạm vi toàn thế giới”

Hồ Chí Minh



1969
NHÓM SỬ Vào 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta, trở về với thế giới người hiền. Trái

tim của con người có tấm lòng nhân hậu nhất đã ngừng đập. Khối óc của nhà tư tưởng lỗi lạc nhất đã ngừng suy

nghĩ. Trong Thông cáo đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta khi đó, cũng như trong Điếu văn của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tại Lễ truy điệu trọng thể Người sáng 9/9/1969, tại Quảng trường Ba Đình

lịch sử đều nhấn mạnh: “Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa! Tổn thất này vô cùng lớn lao! Đau

thương này thật là vô hạn! Dân tộc ta và Đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại. Phong trào

cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và cả loài người tiến bộ mất một chiến sĩ lỗi lạc, một người bạn chiến

đấu kiên cường và thân thiết. Đồng bào và chiến sĩ cả nước ta thương nhớ Người khôn xiết! Anh em và bầu bạn khắp

năm châu cùng chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc của chúng ta”CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
18/5/1890 – 2/9/1969



Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

được khởi công vào ngày

2/9/1973 và được khánh

thành ngày 29/8/1975 – Đây

là nơi gìn giữ di hài Chủ tịch

Hồ Chí Minh để đồng bào, 

nhân dân cả nước có thể đến

viếng thăm Bác

Địa chỉ: 8 Hùng Vương, 
Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

(Quảng trường Ba Đình)


