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Hoạt động 1: Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu cầu. 

 

 

 

 

Đọc bài văn và trả lời các câu 

hỏi a,b SGK/ 146,147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập làm văn : 

CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ TÁC 

PHẨM VĂN HỌC 

 

I. Tìm hiểu cách làm bài văn biểu cảm về tác 

phẩm văn học 

 1.Bài văn: Cảm nghĩ về một bài ca dao 

- Đoạn 1: Tác giả liên tưởng đó là người quen 

đang ở phương xa nhớ quê. 

-> Đây là cách giả định, cụ thể hóa, đặt mình 

trong cảnh để thể nghiệm, bày tỏ cảm xúc. 

 

- Đoạn 2: Tưởng tượng cảnh ngóng trông và tiếng 

kêu, tiếng nấc của người trông ngóng. 

 

-> Tưởng tượng 

 

- Đoạn 3:  

 + Cảm nghĩ về sông Ngân Hà, con sông chia cắt, 

con sông nhớ thương đối với Ngưu Lang – Chức 

Nữ. 

  +  Cảm nghĩ về con sông Tào Khê 

-> Tác giả đã dùng liên tưởng, suy ngẫm, tưởng 

tượng để biểu cảm 

 



 

 

 

 

 

 

Đọc ghi nhớ  SGK/147 

 

Đọc lại bài thơ “Cảnh khuya” 

và phát biểu cảm nghĩ của em 

về bài thơ ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc chú thích và gạch chân 

các ý chính về tác giả và tác 

phẩm SGK/ 150,151 

 

* Bố cục: 3 phần 

- Mở bài: Giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp 

xúc tác phẩm 

- Thân bài: Những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm 

gợi lên 

- Kết bài: Ấn tượng chung về tác phẩm 

 2. Ghi nhớ: Sgk/147 

II. Luyện tập 
Bài tập1: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh 

khuya” 

Gợi ý: 

- Tưởng tượng hay, độc đáo: tiếng suối trong 

trẻo, cảnh đêm trăng ở rừng Việt Bắc 

- Liên tưởng Bác Hồ thao thức không ngủ được 

vì lo nỗi nước nhà. Từ đó bộc lộ cảm xúc, suy 

nghĩ về bài thơ 

Bài tập 2: Lập dàn ý bài phát biểu cảm nghĩ về 

bài thơ “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” 

a. Mở bài: Giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp 

xúc tác phẩm 

b.Thân bài: 

- Những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi ra 

- Thích thú, khâm phục tình yêu quê hương tha 

thiết của tác giả 

- Xót xa trước cảnh xa lạ, lạnh lùng của mọi 

người ở quê với tác giả 

c. Kết bài: 

- Ấn tượng chung về tác phẩm 

Em thích tác phẩm vì nó để lại cho em một tình 

cảm đẹp, tình yêu quê hương da diết, mãnh liệt 

của tác giả. 

 

 

VĂN BẢN: 

TIẾNG GÀ TRƯA 

- Xuân Quỳnh- 

I. Đọc- hiểu chú thích 

 1. Tác giả: Xuân Quỳnh (1942-1988) quê ở làng 

La Khê, xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc văn bản và thực hiện yêu 

cầu câu 1,2,3,4 SGK/151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Là nhà thơ nữ xuất sắc trong nền thơ hiện đại 

Việt Nam. 

- Thơ Xuân Quỳnh thường viết về những tình 

cảm gần gũi bình dị trong đời sống, bộc lộ những 

rung cảm chân thành, đằm thắm, tha thiết. 

2. Tác phẩm: 

- HCST: Viết vào thời kì đầu của cuộc kháng 

chiến chống Mĩ. 

- Xuất xứ : In trong tập thơ “ Hoa dọc chiến hào” 

(1968) 

-Thể thơ: tự do 

- Bố cục: 3 phần 

 

II. Đọc- hiểu văn bản 

 1.Tiếng gà trên đường hành quân 

 - “Cục … cục tác cục ta” 

 - Nghe: + xao động nắng trưa 

              + bàn chân đỡ mỏi 

              + vọng về tuổi thơ 

 -> Điệp ngữ, ẩn dụ 

 => Tiếng gà làm thức dậy những tình cảm làng 

quê thắm thiết, sâu nặng. 

 

2.Tiếng gà trưa gợi về những kỉ niệm tuổi thơ.  

- “ Ổ rơm hồng …như màu nắng” 

Hình ảnh +  những con gà mái mơ, mái vàng 

         +  ổ trứng hồng  

-> Điệp ngữ, so sánh 

=> Vẻ đẹp tươi sáng, đầm ấm,, bình dị. 

“ Có tiếng bà …  dại thơ lo lắng”  

- Kỉ niệm tuổi thơ: tò mò xem gà  đẻ trứng bị bà 

mắng. 

 

- Hình ảnh người bà:  

+  Lời mắng yêu 

+  Tay bà khum soi trứng, dành từng quả chắt 

chiu. 

+ Lo đàn gà toi     

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc ghi nhớ  SGK/151 

 

-> Hình ảnh người bà đầy lòng yêu thương, 

chắt chiu dành dụm, chăm lo cho cháu. 

 

 “ Ôi cái quần chéo go … sột soạt” 

-  Niềm vui và mong ước nhỏ bé của tuổi thơ 

được bộ quần áo mới từ tiền bán gà. 

 

-> Những kỉ niệm đẹp, bình dị của tuổi thơ về 

tình bà cháu sâu nặng, thắm thiết. 

 

3.Những suy tư gợi lên từ tiếng gà trưa  

* Suy tư về cuộc chiến đấu hôm nay:  

- Cháu chiến đấu vì : 

+ Lòng yêu tổ quốc  

+ Xóm làng  

+ Bà  

+ Tiếng gà  

+ Ổ trứng hồng  

-> Điệp ngữ 

=> Tình cảm yêu thương, kính trọng bà đã 

khắc sâu thêm tình yêu đối với quê hương, 

đất nước. 

 

III. TỔNG KẾT 

Ghi nhớ SGK/ 151  

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh 

giá quá trình tự học. 

Học thuộc lòng bài thơ 

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Rằm tháng giêng” 

của Hồ Chí Minh. 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ KIẾN THỨC TUẦN 13 

(Các em thực hiện trên K12) 

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: 

Câu 1. Bài thơ Tiếng gà trưa được viết theo thể thơ gì? 

A. Tự do 

B. Đường luật 

C. Năm chữ 

D. Bốn chữ 

Câu 2. Hình ảnh xuyên suốt bài thơ là gì? 

A. Tiếng gà trưa 



B. Qủa trứng hồng 

C. Người bà 

D. Người chiến sĩ 

Câu 3. Tình cảm, cảm xúc được nhân vật trữ tình thể hiện trong bài thơ là tình 

cảm gì? 

A. Nỗi nhớ về tuổi thơ, sự hoài niệm về tuổi thơ 

B. Tình bà cháu 

C. Tình yêu quê hương, đất nước 

D. Cả 3 ý trên 

Câu 7. Đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ trên là? 

A. Cách diễn đạt tự nhiên với những hình ảnh giản dị chân thực 

B. Ngôn ngữ cô đọng, hàm súc 

C. Sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa có giá trị biểu cảm cao 

D. Sử dụng rộng rãi lối liên tưởng, tưởng tượng 

Câu 8. Nội dung của bài thơ là gì? 

A. Tiếng gà trưa gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. 

B. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương, đất nước 

C. Tình bà cháu sâu nặng, gắn bó. 

D. Cả 3 đáp án trên 

 


